
Aan alle leerlingen van de brugklassen 

 

 

 

Waar gaan we naar toe 

Op donderdag 7 september gaan we met zijn allen een dag naar Duinrell en het Tikibad. 

We verwachten je om 8.30 uur op school. We zijn ongeveer 16:15 uur weer terug op school. We 

beginnen met zwemmen in het Tikibad. Daarna ben je in Duinrell vrij om zelf te kiezen wat je gaat 

doen, er zijn geen vaste groepjes. Wel spreken we af dat niemand alleen gaat. Er is een vaste plek 

in het park waar docenten aanwezig zijn, hier kun je ook je spullen achterlaten. Per klas wordt 

aangegeven in welke bus je gaat zitten. Je kunt dit niet onderling veranderen. 

 

Wat neem je mee 

Zorg voor een eigen lunch en voldoende drinken (zeker als het warm is). Je mag wat geld 

meenemen voor iets lekkers maar we raden je aan niet te veel geld mee te nemen. Tijdens de 

busrit wordt er niet gegeten en gedronken, de bagage ligt dan onder in de bus. Neem ook je 

zwemkleding mee, want we gaan ook naar het Tikibad. Doe deze dag je sportshirt van school aan 

(krijg je in de introductieweek van school). Dan kunnen jullie elkaar goed herkennen. 

 

Attracties 

Bij sommige attracties kun je nat worden. Neem dus ook droge kleding mee, want in de bus mag 

je niet met natte kleren.  

 

 

 

We gaan er met zijn allen een gezellige dag van maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Natalie Vlaar 

Wies Stuifbergen 


