
 

Kerstviering brug- en tweedeklassers    22 december 
 

 

Hoewel misschien wel het merendeel van onze leerlingen niet gelovig is, proberen wij als Christelijke 

school de leerlingen toch op sommige momenten in het jaar ‘iets’ van het geloof mee te geven. Op 

vrijdag 22 december deden we dat door middel van een kerstviering in de prachtige Kapelkerk aan de 

Laat in Alkmaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even een klein stukje geschiedenis. De Kapelkerk is een middeleeuwse kerk in de oude binnenstad 

van Alkmaar. Oorspronkelijk stond op deze plaats de Sint-Janskapel, vandaar de naam ‘Kapelkerk’. De 

oudste delen van de kerk dateren uit de 15e eeuw. In de loop der jaren werd de kapel steeds verder 

uitgebreid. Met name na de enorme stadsbrand in 1760 werd er het een en ander aan- en 

bijgebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In het verleden werden de kerstvieringen vaak op school met de mentor gedaan. ’s Avonds kwamen 

de leerlingen in het net gekleed naar school. Namen allemaal iets te eten of te drinken mee, werden 

eerst de kaarsjes aangestoken, het kerstverhaal voorgelezen om vervolgens aan te vallen op het eten 

en het drinken. In een uur tijd zat iedereen bomvol en kon de helft van al het eten weg worden 

gegooid. Zonde. 

 

Vorig jaar toen u nog uw kind(eren)  

naar de kerstviering op de lagere school  

bracht, werd u waarschijnlijk op het 

schoolplein getrakteerd op kerstbrood, 

glühwein en muziek terwijl uw kind zich 

een uurtje vermaakte bij juf in de klas. 

 

Nu was dat anders. Een aantal van jullie 

bracht zoon of dochter naar de 

Kapelkerk en werd slechts getrakteerd 

op een zootje regen. Dat gold uiteraard 

ook voor de leerlingen die braaf op de 

fiets kwamen. Zeiknat van de regen  

namen zij plaats in de kerkbanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik heb ze niet geteld maar als alle brug-  

en tweedeklassers aanwezig zouden zijn  

geweest, denk ik dat we het hebben over  

een kleine driehonderd man. Een aardig  

gevulde Kapelkerk, maar nog lang niet  

vol. Iemand wist te vertellen dat de  

Kapelkerk zo’n 300 man kan herbergen. 

 

De aftrap was voor dhr. Kleine,  

medeorganisator van dit spektakel die 

als kind al droomde van dit moment 

om vanaf grote hoogte vanaf de kansel  

(preekstoel) ‘zijn’ publiek toe te spreken. 

 

Hij vertelde in sneltreinvaart hoe het 

programma er het komende uurtje uit  

zou zien. 

 

Als eerste kondigde dhr. Kleine  de voorganger 

c.q. predikant slash dominee Paul van der  

Velde aan, die de kerstviering op gang  

mocht brengen. Dit was tevens het laatste 

optreden van collega Kleine want ik heb hem 

niet meer op de kansel teruggezien. 

 

Dominee van der Velde nam de eerste tien minuten voor zijn rekening met een drietal onderdelen. 

Ten eerste een Bijbeltekst, een kerstverhaal en vervolgens een kerstwens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het valt als puber van klas 1 & 2 natuurlijk niet mee om naar een dominee te moeten luisteren maar 

ik moet zeggen dat ze dit uitstekend deden. Het spontane applaus wat de voorganger na zijn 

kerstwens kreeg overviel en ontroerde hem zichtbaar. 

 

 

En wat is kerstmis zonder muziek. Rond 1 december begon Sky radio al met kerstliedjes en dat duurt 

tot op heden nog steeds voort. Wij hadden tijdens de kerstviering de beschikking over een 

gelegenheidsband, gevormd door leerlingen van klas 3 (?). Eerst werd Yellow van Coldplay ten gehore 

gebracht ( https://www.youtube.com/watch?v=yKNxeF4KMsY ) en later nog de tijdloze klassieker 

Happy Xmas (War is over) van John Lennon. 

 

Ook deze leerlingen konden rekenen op een enorm applaus en dat was terecht, zeker als je bedenkt 

dat ze voor het eerst samen speelden voor zo’n grote menigte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKNxeF4KMsY


 

Na de muziek een serieus onderdeel. Mevrouw Brinkman, afdelingshoofd Havo/VWO onderbouw 

blikte terug op het afgelopen half jaar en keek even later tevens vooruit naar komende half jaar. 

Verbinding was daarbij het sleutelwoord. Tot nu toe waren er veel leuke dingen, introductiedagen, 

pretpark, activiteitenweken, excursies, enz. enz. Leerlingen die nu al vrienden voor het leven hebben 

gemaakt, leerlingen die op sportief gebied bijzondere prestaties hebben geleverd, leerlingen die 

meespeelden in een film. Allemaal leuke zaken die je je leven bij zullen blijven. 

 

 

School is eigenlijk net een klein dorp. Zo zijn daar ook soms vervelende en verdrietige zaken. 

Leerlingen die te maken kregen met de scheiding van hun ouders, ruzie in de klas, leerlingen die 

langere tijd niet naar school konden, leerlingen die te maken hebben gekregen met het overlijden van 

een opa of oma. Die leerlingen mogen rekenen op onze steun. Niet alleen van de mentor of van de 

docenten, maar ook van vrienden en klasgenoten. We voelen ons verbonden met deze leerlingen. 

 

 

Aan het eind vroeg mevrouw Brinkman om na de viering ook eens de handen te schudden van enkele 

leerlingen met wie ze niet zoveel contact hadden. Het advies werd al direct nadat ze dit had gezegd  

massaal opgevolgd. 

  



Hoewel dhr. Kleine, evenals  de voorganger, de  

band en mevr. Brinkman goed waren, was een  

soort van hoogtepunt het kerstverhaal in  

straattaal van dhr. Sampat.  

 

Hij vertelde een zeer moderne zelf geschreven  

versie van het kerstverhaal in straattaal.  

Zelf begreep ik driekwart van zijn straattaal niet  

maar aan de reacties (gejuich en gelach) van de  

leerlingen te horen verstonden zij het wel. 

 

 

 

Na dit prachtige kerstverhaal liet de gelegenheidsband het nummer van John Lennon, de klassieker 

Happy Xmas (War is over), lekker door de kerk knallen en het klonk schitterend.  

 

Ik bedenk me nu ineens dat dhr. Kleine nogmaals de treden van de kansel beklom om af te sluiten, in 

tegenstelling van wat ik eerder beweerde dat dhr. Kleine daar eenmalig boven het volk uit steeg. De 

leerlingen kregen namelijk na afloop nog warme chocomel en een plak cake of kerstbrood en dhr. 

Kleine probeerde dat een beetje in goede banen te leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terwijl de band nog wat kerstmuziek speelde, genoten de leerlingen nog van hun versnaperingen en 

namen vervolgens afscheid van docenten en medeleerlingen. 

 

Ik denk dat de leerlingen een hele leuke en bijzondere kerstviering hebben gehad waarbij ze zich 

voorbeeldig hebben gedragen. Nu even twee weken niet aan school denken en dan straks in januari 

weer vol aan de bak.  😊 

 

Voor nu wens ik jullie allen, ook namens mijn collega’s hele fijne dagen en alvast de beste wensen 

voor het nieuwe jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

N. Hoogland (wis) 

(mentor H1B) 

 

hoo@ja.nl 
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